
Leef je dromen!!

Dromen, daar houden we allemaal van!
Avontuurlijke dromen, romantische dromen, griezelige dromen, groene dromen,
klimaatvriendelijke dromen,...

Worden die dromen waar? Wanneer? Later? Nu?
Soms kunnen we bijna niet wachten en willen in de toekomst reizen….
Maar in de toekomst ziet de aarde er niet uit zoals verwacht…

Daarom leven we nu onze dromen!!
Samen met Girlflower, Kaspar, Khalida, Johannes, Leo de professor,...
samen met alle jongens en meisjes van onze school
ook alle juffen en meesters dromen en leven mee!

★ We fietsen en steppen de wereld rond.
★ Het gezonde tussendoortje, bewegen in het

groen en de lach van onze vrienden blijft onze
top 3!

★ We zetten de thermometer in de spotlights
want de aarde heeft koorts!

★ Worden we de beste ‘klimaatjes’?!
★ Kom je mee winkelen in het bos?!
★ Samen worden we  vuilelucht-vangertjes!!

Het project weerspiegelt de opdrachten van de katholieke dialoogschool en
focust op heel wat ZILL-doelen.

Leef je jouw dromen mee?



ZILL-doelen van dit project :

● SErv Ik wil en kan met anderen samenleven,
samenwerken en communiceren.

● SEgb Ik kan omgaan met gevoelens en behoeften
van mezelf en anderen.

● IVds Beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen
heeft voor later en voor anderen elders op de
wereld.

● OW                Ik ben nieuwsgierig naar de wereld waarin ik leef.
Ik exploreer en verwerf inzicht in de wereld
in al zijn dimensies.


